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Hebreeën 2

Vers 1-4
De auteur van de brief aan de Hebreeën ziet een gevaar: er is het risico dat de gemeente afdrijft van de 
belijdenis van en het vertrouwen op Jezus Christus. Daarom waarschuwt hij de gemeente. Hij doet dat 
door Jezus te vergelijken met de engelen (daar ging het immers ook over in hoofdstuk 1). Het woord dat 
door de engelen gesproken werd gaat over het woord van de wet. Er is een traditie -niet in de Bijbel- die 
zegt dat engelen als tussenpersonen functioneerden bij de openbaring van de wet aan Mozes. Wel kan 
deze traditie steun vinden in de griekse vertaling van Deuteronomium 33:2 waar vertaald wordt dat de 
Heer van de Sinaï kwam en dat er aan Zijn rechterhand engelen bij Hem waren.

Vraag: Wat zou het betekenen om geen acht te slaan op de ‘zoveel meer omvattende redding’?

Vers 5-9
Vers 5: De achtergrond bij dit vers is de gedachte dat de huidige wereld door de Heere onder het gezag 
van engelen gesteld is (die gedachte komt op uit Deut. 32:8 in de griekse vertaling van het Oude 
Testament staat niet ‘Israëlieten’ maar ‘engelen’).
Vers 7: in de griekse vertaling van het Oude Testament wordt in Psalm 8 (die hier geciteerd wordt) 
gesproken over dat mens die minder is dan de engelen i.p.v. in het hebreeuws ‘God’ of ‘goden’.
De boodschap die de schrijver van de Hebreeënbrief in dit gedeelte brengt is dat de mens in de ‘wereld 
die komt’ zal heersen. Dat is nu echter nog niet zichtbaar, maar in Jezus Christus is het al wel 
werkelijkheid geworden. Hij is voor een kleine tijd lager geweest dan de engelen, maar nu is Hij met 
heerlijkheid en eer gekroond. Deze gang van Jezus naar de wereld, Zijn kruis en opstanding en zijn zitten 
aan Gods rechterhand, zijn door Gods genade zo beschikt ten goede van allen.

Vragen: 
Wat betekent het voor jou/u dat Jezus de dood geproefd heeft?
Wat betekent het voor jou/u dat Jezus met eer en heerlijkheid gekroond is? 

Vers 10-18
In het lijden van Jezus is hetzelfde patroon te herkennen als bij de exodus: door lijden heen tot 
heerlijkheid. 

Vraag: Hoe zou Jezus door het lijden naar volmaaktheid gevoerd kunnen worden (vers 10)? Wat wordt 
daar mee bedoeld.

Vers 11: ‘broeders’ werd in het Oude Testament gebruikt voor familie, vrienden en volksgenoten in Israël. 
Eer en schaamte was heel belangrijk in de Romeinse samenleving en dan is het een extra bemoediging 
dat Jezus zich niet schaamt voor de christenen, die waarschijnlijk wel de spot en vijandschap van anderen
te verduren hadden.

Vragen: 
Er is discussie over wie/wat ‘dezelfde oorsprong’ is (letterlijk staat er: ze zijn ‘uit één’). En de vraag is dus 
wat is dat ene?
Wat is heiligen en wat heeft dat te maken met ‘dezelfde oorsprong’?

Vers 12-13: de citaten komen uit Psalm 22:23, Jesaja 8: 17 en Jesaja 8:18 en dienen ter ondersteuning 
van de eenheid met God, die ook voortkomt uit Gods reddend handelend t.o.v. het volk.

Vers 14-15: hier gaat het over dat Jezus deel heeft aan het vlees en bloed van de mensenkinderen. Hij is 
zelfs gestorven. ‘Afrekenen’ betekent hier ‘ontnemen van macht’.

Vraag: Welke twee doelen hebben de ‘vleeswording en dood’ van de Heere Jezus volgens deze twee 
verzen?

Vers 16: ‘begaan zijn met’ (NBV) is waarschijnlijk een betere vertaling dan ‘aannemen’ (HSV), maar moet 
wel sterker opgevat worden in de zin van reddend handelen.

Vers 17: Vraag: Welke twee doelen heeft het dat Jezus gelijk werd aan zijn ‘broeders’?

Vers 18: Vraag: Welke troost geeft het dat Jezus voor ons geleden heeft?


