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Inleidende vragen

Wie is de schrijver?

Vroeger werd soms gezegd: Paulus. Maar daar zijn al vanaf het begin twijfels over geweest. Origenes
(185-253/4) zei al: alleen God weet wie de schrijver van de Hebreeén is. Wel iemand uit de directe
omgeving van Paulus. Vaak wordt gedacht aan Barnabas (Joses/f, Hand. 4:36-37), dat betekent: zoon
der vertroosting.

Wie waren de lezers?
Gezien de vele verwijzingen naar het Oude Testament moet het wel een groep van (voornamelijk)
joodse gelovigen zijn. Vaak wordt gedacht aan de joods-christelijke gemeenschap te Jeruzalem.

Wat was de situatie?

Het wordt duidelijk dat er vervolging is gekomen. Tegelijk is duidelijk dat de tempel nog functioneert.
Daarom wordt algemeen aangenomen dat de brief vdér 70 n. Chr. is geschreven, omdat toen de
tempel werd verwoest.

Wat zijn de thema’s?

Jezus Christus is beter dan alles van het Oude Verbond. Dat wordt direct duidelijk in Hoofdstuk 1-2.
In de rest van het boek wordt dit uitgewerkt in de thema’s land (H 3-4), tempel (H5-10) en stad (H11-
13).

Wat maakt Hebreeén bijzonder?

De brief aan de Hebreeén is het Bijbelboek in het Nieuwe Testament waarin het meest uit het Oude
Testament geciteerd wordt. Duidelijk wordt hier wat Augustinus al zei: Het Nieuwe Testament is
verborgen in het Oude; het Oude is in het Nieuwe geopenbaard. Zie ook NGB artikel 9 ‘Wat voor ons
enigszins duister is in het Oude Testament, dat is zeer helder in het Nieuwe.’

Bedoeling

De brief aan de Hebreeén wil een bemoedigend woord spreken in crisistijd. Het is een uitgeschreven
preek die stimuleert om stand te houden in de kracht van het geloof, zelfs wanneer Jeruzalem
veroverd zal worden en haar tempel verwoest... Het anker van de christelijke hoop moet naar boven
toe worden uitgegooid, in de richting van de hemel, waar Jezus Christus de belichaming is van onze
nieuwtestamentische eredienst.’

Hoofdstuk 1

Vers 1-4
Hoofdzin: God heeft tot ons gesproken door de Zoon.

Dat is gebeurd nadat Hij eerder op vele andere manieren heeft gesproken door de profeten.

Bij deze hoofdzin volgen zeven stellingen over wie de Zoon is en wat Hij doet en wat Hij heeft
ontvangen.

1 CNT, Apostelen, 134



- Hijis de Erfgenaam van alles

- Door Hem heeft God ook de wereld gemaakt (vgl. Joh. 1)

- Hijis de afstraling van Gods luister en Zijn evenbeeld (Als je Mij ziet, zie je de Vader, zei
Jezus)

- Hij ondersteunt alle dingen door Zijn krachtig Woord

- Hij heeft de reiniging van onze zonden door Zichzelf tot stand gebracht

- Hij heeft plaatsgenomen aan de rechterhand van God en regeert daar over alles

- Hijis zoveel meer geworden dan de engelen.

Vers 5-14
Zeven citaten over de Zoon uit het Oude Testament, voornamelijk de Psalmen, die ondersteunen en
duidelijk maken dat de Zoon Zelf God is.

- Psalm2:7

- 2Samuél 7:14
- Psalm97:7

- Psalm 104:4

- Psalm 45:7

- Psalm 102:26
- Psalm110:1

Zeven stellingen over wie Christus, de Zoon van God is en zeven indrukwekkende ‘bewijsteksten’ uit
het Oude Testament. Jezus Christus is de ultieme openbaring van God!



